
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viering van de Jacobuskerkgemeente in Rolde 
dertiende zondag van de zomer 14 september 2025 

Startzondag 
 

Kijk!  

Laat je verrassen door het werk van Gods Geest 
 
 
 
 

voorganger Ds. Pieter J. Huiser  
organist Tiny van Nimwegen 
Zanggroep o.l.v. Tine Stolte 
ouderling Goos Knol 
diaken  Albert Ferwerda 
lector  Anneke Twigt 
kosters  Martin Pronk en Annerie de Gier 
geluid  Henk Schnieders 
gastvrouw Anneke Twigt 

 



 

 

 
Orgelspel 
 
Voorbereidende stilte (tijdens het consistoriegebed) 
 
 

DE VOORBEREIDING 
 
Welkom   (hierna gaat de gemeente staan) 

 
Zingen Psalm 84: 1, 2  

 
 
2 Het heil dat uw altaar omgeeft 
   beschermt en koestert al wat leeft. 
   De mus, de zwaluw vindt een woning. 
   Haar jongen zijn in veiligheid. 
   Mij is een schuilplaats toebereid 
   in het paleis van U, mijn koning. 
   Heil hen die toeven aan uw hof 

   en steeds zich wijden aan uw lof. 

 

Bemoediging: lied 194   

  



 

 

 
 

Groet 

V: Genade zij u en vrede 

 van de Eeuwige, 

 van Jezus Christus, onze Heer, 

A:  Amen 
 
Gebed van toenadering 
 

Zingen Psalm 86: 4 

 
4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
   Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
   tot zij Jeruzalem betreden, 
   waar alle pelgrims binnengaan 
   om voor Gods aangezicht te staan. 
   Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
   Verhoor mij, God van Israël, 
   die alles leidt naar uw bestel. 
 
Gebed voor de nood in de wereld, beantwoord door lied 299b ‘Kyrie’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
              Met hart en ziel        loof ik de Heer,            Hij heeft zijn liefde over allen    uitgestrekt 

 
           Met hart en ziel             loof ik de Heer.        Hij draagt ons leven door de tijden 

 
 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 
Aansteken van de tafelkaarsen 
 
Gebed om de heilige Geest 
 
Eerste lezing uit Jesaja 56: 3-7 
 
Zingen: Lied 695: 1, 2, 3, 4, 5 

 
 
2 Raak met uw adem mijn onrust  3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt  
   tot ik de rust hervind.      en al mijn twijfels bant. 
   Al mijn wonden heelt Gij:     Als geroepen kom ik: 
   Gij ziet in mij uw kind.      mijn tijd is in uw hand. 
 
4 Kom en doorstraal mijn dagen,  5 Heer, raak ons aan met uw adem,  
   Geest van God uitgegaan,     geef ons een vergezicht! 
   die mijn ogen opent      Draag ons op uw vleugels, 
   voor wie nu naast mij staan.     zegen ons met uw licht! 
 
Tweede lezing uit Handelingen 8:26-40 
 
Zingen: Lied 691: 1 (zanggroep), 2 en 3 (gemeente) 
 



 

 

 
 
2 De Geest van God is als een vuur, 
   als vlammen felbewogen, 
   verterend wat aan onrecht leeft, 
   een gloed vol mededogen. 
   Een vonk van hoop in onze nacht, 
   een wenkend licht dat op ons wacht, 
   een warmte in hart en ogen. 
 
3 In stilte werkt de Geest van God, 
   stuwt voort met zachte krachten, 
   een wijze moeder die ons hoedt, 
   een bron van goede machten. 
   Zij geeft ons moed om door te gaan, 
   doet mensen weer elkaar verstaan, 
   omgeeft ons als een mantel. 
 
Overdenking 
 
Moment van stilte 
 
Orgelspel  
 
Zingen: Zangen van Zoeken en Zien: Lied 491: 1 (zanggroep),  
2 (gemeente), 3 (zanggroep), 4 (gemeente)  
 
 

 



 

 

2 Zij klapwiekt en vliegt, rust waar het haar goeddunkt. 
Licht is zij, nabij, dan weer hoog in de lucht. 
Zij huist in de schoot, heet het wonder welkom, 
onbevroede krachten brengt zij aan het licht. 
 
3 Zij danst in het vuur; wie haar ziet, verbaast zich. 
Tong en taal wekt zij waar dorre doodsheid heerst. 
Zij zet ons op weg, schenkt haar goede gaven, 
niet te kooien, klein te krijgen, onverveerd. 
 
4 Kom, heilige Geest, stuwkracht, God ten diepste. 
liefdes gave, hartenkreet en laatste zucht. 
De sleutel ben jij, open ons de Schriften: 
waai, waai, nieuwe wind, waai schoon, wek levenslust. 

 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankzegging en voorbeden, steeds beantwoord met: 

Melodie: Floris van der Putt 
Uit: Dienstboek P. 645, 79 

 
Stil persoonlijk gebed  
 
Onze Vader: Lied 370: 1, 2, 3 

 
 

 
 
2 Uw wil geschiede, goede God, 
laat ons niet over aan ons lot, 
bewaar de aarde voor de dood 
en geef van dag tot dag ons brood. 
Vergeef als wij: laat uw geduld 
steeds groter zijn dan onze schuld. 
 
3 Leid ons niet in verzoeking, Heer, 
verlos ons, maak ons meer en meer 
tot mensen aan uw beeld gelijk – 
want U behoort het koninkrijk, 



 

 

de kracht, de hoogste heerlijkheid 
nu en in alle eeuwigheid. 
 
Mededelingen van de kerkenraad en aansluitend collecte 
 
Slotlied: Lied 841: 1, 2 

 
 
2 geloof om veel te geven, 
   te geven honderd - in, 
   wij zullen leren leven 
   van de verwondering: 
   dit leven, deze aarde, 
   de adem in en uit, 
   het is van Gods genade 
   en zijn lankmoedigheid. 
 
Zegen 
 
Zingen      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
COLLECTETOELICHTING 
 
KerkinActie-Noodhulp Soedan – ‘De vergeten oorlog’ 

In april 2023 brak wederom een burgeroorlog uit in 
Soedan. Sommige  
bronnen schatten dat er 150.000 doden zijn. Zeker 25 
miljoen mensen kunnen met moeite iedere dag 
overleven. Meer dan 12 miljoen Soedanezen zijn op de 
vlucht in eigen land en 2 miljoen zijn naar het buitenland 
gevlucht. Via haar internationale (kerkelijke) netwerk 
biedt KerkinActie hulp              

aan ruim 17.000 vluchtelingen in  
Soedan en buurland Zuid-Soedan.  
Voor meer info zie website: 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/ 
projecten/noodhulp-vluchtelingen-soedan/ 
 

Een vluchtelinggezin in Soedan. 

 

Collecte voor Kerkenwerk eigen kerk 
Voor het eigen kerkenwerk kunt u naast de wekelijkse collecte ook  
uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer 
NL29RABO 0356 0418 16 t.n.v. PKN Rolde  
 
 
en voor beide collectes via de gift app 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt deze dienst terugluisteren en zien via www.kerkomroep.nl 
De volgende dienst is op zondag 21 september. 
Voorganger is ds. Pieter J. Huiser  

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/%20projecten/noodhulp-vluchtelingen-soedan/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/%20projecten/noodhulp-vluchtelingen-soedan/
http://www.kerkomroep.nl/

